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Aan alle lezers van de Nieuwsbrief 
 

 
Beste lezers van Het Urantia Boek, 

We wensen jullie allemaal alvast een gelukkig, voorspoedig en gezond 2025. 
 

Het bestuur heeft het goede voornemen om volgend jaar voldoende activiteiten uit te 
voeren, die onderdeel zijn van onze hoofddoelstellingen met als doel om jullie volgend jaar 
nog beter van dienst te kunnen zijn! 

 
Zoals jullie dit jaar hebben vernomen zijn er wat bestuursveranderingen geweest. Evy Pineda 
is onze voorzitter geworden, voor de rest is 2024 een rustig jaar voor ons geweest met 
minimale activiteiten en waarin we ons voornamelijk gefocust hebben op onze 
toekomstplannen. 

 
Onze doelstellingen voor het jaar 2025 zijn: 

 
• Een meeting organiseren tijdens het tweede gedeelte van het jaar en jullie hier allen 

voor uit te nodigen.  
• Studiegroep thema’s organiseren, het liefst via Zoom en zoals u voorheen van ons 

gewend was, (afhankelijk van vraag en aanbod). 
• De huidige Nederlandstalige studiegroepen in kaart blijven brengen en deze te 

ondersteunen op de best mogelijke manier en deze op onze website te zetten, indien 
gewenst door de studiegroep beheerders en ons bestuur. 

• Onze website regelmatig updaten, informatiever en gebruiksvriendelijker te maken. 
• 4 keer per jaar een nieuwsbrief aan te bieden aan onze lezers. 
• Een vragenlijst aan de bezoekers van onze website te overleggen en aan hen die wij in 

ons contactbestand hebben.  
• Het bestuur te vernieuwen met nieuwe bestuursleden. 
• Vrijwilligers zoeken die de stichting met haar algemene taken willen helpen. 

 
Geschreven door het bestuur van Stichting Urantia Nederlandstalig 
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4de Europese Urantia Conferentie 
	

 
Ons team 1 Ivan, 2 Sophie, 5 Georges, 7 Gilles, 12 Robert, 13 Jean 

 
De Association Francophone des Lecteurs du Livre d’Urantia (AFFLU) nodigt jullie allen uit om 
van 6-9 juni 2025 deel te nemen aan de 4de Europese conferentie. 
 
Het aantal deelnemers is beperkt tot 80 personen, dus zorg ervoor dat u zo snel mogelijk uw 
plek reserveert!   
 

Locatie: In het hart van Parijs, in een groene omgeving, in het CIS-PARIS-RAVEL hotel.   
 

Er worden verschillende accommodatiemogelijkheden aangeboden die zijn afgestemd op uw 
behoeften en comfort.  
 
U kunt kiezen uit de volgende kamertypes:   

• Eenpersoonskamer 1 persoon: €525   
• Tweepersoonskamer 2 personen: €460 (per persoon)   
• Gedeelde kamer met 3 of 4 bedden: €440 (per persoon)   

 

 
 

Thema: De distributiviteit van God; de mens als erfgenaam van God.  
 
Het is goed om tegen mensen te zeggen:  
 
"Je bent formidabel, uniek en zowel de wereld als het universum hebben je nodig!"  
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Maar kun je echt uitleggen waarom? Door middel van drie of vier korte presentaties, gevolgd 
door onderzoek workshops, stellen we voor deze vragen te beantwoorden, zodat we de mensheid 
kunnen verlichten.  
 
Er zal ook tijd zijn voor gezelligheid en kennismaking.  
 
Omdat dit geen Frans evenement is, maar een Europees evenement zullen er verschillende 
sprekers zijn vanuit heel Europa en zijn we nog altijd op zoek nieuwe sprekers! 
 
Voor meer informatie ga naar: https://europe2025.urantia.fr/  

Om te registreren ga naar: http://europe2025.urantia.fr/en/registration 

Deze conferentie wordt gepromoot door Urantia Association International en georganiseerd 
door Association Francophone des Lecteurs du Livre d’Urantia  
 
Gesponsord door de Urantia Foundation en Truthbook 
 
 

Wat het Urantia Boek voor mij betekent 
 

 
Door Collins Lomo, Associate Trustee, Urantia Foundation, Accra, Ghana 
 
“Wat was u naar op zoek toen u het Urantia Boek op het internet ontdekte?” Telkens wanneer 
mij dit wordt gevraagd, word ik eraan herinnerd hoe gemakkelijk ik mijn kans had kunnen missen 
om deze fantastische openbaring te vinden. Ik weet echt niet meer waar ik naar op zoek was, 
maar wat het ook was, het moet iets bijzonders zijn geweest. Ik had een korte blik op de website 
kunnen werpen voordat ik verder ging met andere dingen, of misschien een paar passages 
kunnen lezen en het kunnen afdoen als gewoon een van die excentrieke, bizarre ismen en sekten. 
Maar gelukkig kreeg nieuwsgierigheid op die noodlottige dag de overhand! 
 
Eén ding kan ik u vertellen en dat is dat ik een nieuwsgierige persoon ben. Van jongs af aan heb 
ik dingen in twijfel getrokken en mijn ouders gebombardeerd met ongemakkelijke vragen. 
Kortom, ik was een voortdurend vraagteken, zelfs tot in de volwassenheid. Misschien is deze 
neiging om te zoeken naar het ongewone, het niet zo comfortabele – je zou zelfs kunnen zeggen 
de vreemde dingen in het leven – wat me naar Het Urantia Boek bracht. Zelfs nu, waar de meeste 
mensen niet willen kijken, is precies waar ik wil kijken. Wat anders lijkt, is wat mijn aandacht 
trekt. Om het normale pad te volgen, om de brede weg te bewandelen en op mijn gemak te zijn, 
deze vooruitzichten wekken nooit mijn interesse en deelname. 
Dus een eenvoudig onderwerp of titel die verwijst naar “Adam en Eva”, “Melchizedek”, “Jezus' 
vroege jeugd” of de grote “regering op een naburige planeet “was alles wat ik had hoeven zien 
in mijn browser om erachter te komen wat dit boek te bieden had en dat is waar ik nog steeds 
ben, na 13 jaar ontdekking. Elke keer dat ik de openbaring lees en deel, raak ik er meer en meer 
door geïntrigeerd. 
 
Als er één advies is dat ik zou willen geven aan iemand in deze door strijd verscheurde, verwarde 
wereld of het nu mijn eigen kinderen, een vriend of een vreemdeling is die ik toevallig tegenkom, 
dan zou het dit zijn: “neem geen genoegen! 
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Als er één advies is dat ik zou willen geven aan iemand in deze door strijd verscheurde, verwarde 
wereld of het nu mijn eigen kinderen, een vriend of een vreemdeling is die ik toevallig tegenkom, 
dan zou het dit zijn: “Neem geen genoegen!”   
 
Wees nieuwsgierig naar meer dan alleen de oorzaken en gevolgen van alledaagse gebeurtenissen 
en fenomenen. 
 
Laat je kleine stukje van dit leven onvergetelijk zijn. Bewaar niets voor een andere dag. Laat 
niets aan het toeval over. Word je eigen mirakel. Leef, en leef voor iets. Leef het planetaire 
sterfelijke leven met de geest en het perspectief van het volgende. 
 
111:5.4 (1221.5) Vrede in dit leven, overleving in de dood, volmaaktheid in het volgende leven, 
dienstbaarheid in de eeuwigheid — dit alles wordt nu (in de geest) verworven wanneer de 
persoonlijkheid van het schepsel goedvindt — verkiest — om de wil van het schepsel 
ondergeschikt te maken aan de wil van de Vader. En de Vader heeft al verkozen om een fragment 
van zichzelf ondergeschikt te maken aan de wil van de persoonlijkheid van het schepsel. 
 
Ik leef deze korte materiele leven op zo’n manier, dat wanneer ik uiteindelijk ontwaak op de 
woningwerelden en ik de gelegenheid krijg om terug te kijken waar mijn verblijf op aarde over 
ging. Ik trots zal zijn om te weten dat ik niets aan het toeval heb overgelaten, dat ik mijn 
volledige potentieel heb geleefd in het geloof en de ontdekking van de grootsheid van het 
eeuwige leven op elk moment. 
 
Deze waarneming is wat mijn passie en energie drijft om de vijfde epochale openbaring op deze 
planeet te delen en toegewijd te zijn aan haar dienstbaarheid totdat ik een nieuwe vorm en een 
verruimde waarneming ontvang op de werelden die voor mij liggen om de missie te hervatten 
van het bevorderen van het vaderschap van God en de broederschap van de mens. 
 

 
Sirigu, Ghana 
 

Overig 
Het bestuur zal ook in 2025 contact met u opnemen voor studiegroepen informatie en om 
te kijken of uw contactgegevens nog correct zijn. Mocht u hier geen behoefte aan hebben, 
gelieve ons een email te sturen via info@urantia.nl en dan zullen we u hiervoor niet 
benaderen. U kunt dit emailadres ook gebruiken om zelf wijzigingen aan ons door te geven 
en dan zullen we z.s.m. uw verzoek verwerken. Op dit emailadres kunt u ons ook benaderen 
als u bijvoorbeeld op zoek bent naar een studiegroep, één wilt opgeven of andere vragen 
voor ons heeft. 
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112:2:15 Wanneer al deze speculaties in verband worden gebracht met het feit dat er in de 
toekomst zeker zowel Magistraat-Zonen als Leraar-Zonen van de Triniteit zullen verschijnen, 
en wanneer zij gecombineerd worden met de expliciete belofte van de Schepper-Zoon om 
eenmaal terug te keren, wordt Urantia een planeet met een onzekere toekomst en een van 
de interessantste en boeiendste werelden in het hele universum Nebadon.  

 
Met vriendelijke groet, 

Het Bestuur 

 

Stichting Urantia Nederlandstalig 
Website: www.urantia.nl 

 
E-mail: info@urantia.nl 

 
Het Urantia Boek aankopen: www.heturantiaboek.nl / www.heturantiaboek.be 

 
Het Urantia Boek online lezen: https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/lezen 

 
Bestuur Stichting Urantia Nederlandstalig 

 
 

Voorzitter Evy Pineda evy@urantia.nl 

Secretaris Samantha Nior samantha@urantia.nl 

Penningmeester Antonio Schefer antonio@urantia.nl 




