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Een liefdevolle herstart – overgang en vernieuwing  

Als allereerste wensen wij iedereen alvast een zalig kerstfeest en een liefdevol, gelukkig 
nieuwjaar! Moge deze tijd van samenzijn met familie en dierbaren gevuld zijn met warmte en 
verbondenheid, en ruimte geven voor dankbaarheid, bezinning en goede voornemens. 

Met het einde van het jaar in zicht is een moment aangebroken om stil te staan bij een 
belangrijke overgang binnen Stichting Urantia Nederlandstalig (SUN). Het is een passend 
moment om terug te kijken op wat in de afgelopen jaren is opgebouwd en om ruimte te maken 
voor een liefdevolle herstart, gedragen door nieuwe betrokkenheid en gericht op de toekomst. 

De afgelopen jaren heeft het huidige bestuur zich ingezet om SUN opnieuw richting en stabiliteit 
te geven. Dit gebeurde met toewijding en een gedeeld gevoel van verantwoordelijkheid voor de 
stichting en haar doelstellingen: het zo goed mogelijk ondersteunen en verbinden van 
Nederlandstalige lezers van Het Urantia Boek. 

In 2025 heeft SUN mede een bijzondere internationale activiteit in Leiden mogen organiseren. 
Deze bijeenkomst, waarin ontmoeting en verbinding over grenzen heen centraal stonden, wordt 
met dankbaarheid en trots herinnerd. Voor het aftredende bestuur voelde dit gezamenlijke 
moment als een natuurlijke afronding van een fase en bevestigde het dat het juiste moment was 
aangebroken om het stokje over te dragen, toen het juiste moment daar was! Zoals van meet 
af aan bedoeld, was deze inzet tijdelijk van aard en bedoeld als een brug naar een volgende 
fase. Dit proces heeft meer tijd en inspanning gevraagd dan eerder verwacht, en nu is het 
moment gekomen om ruimte te maken voor een nieuw begin met een nieuw bestuur. 

In dit overgangsproces is het terugtreden van de bestuursleden als volgt gepland: 

• Samantha, voorzitter, treedt terug per 1 januari 2026. 
• Evy, algemeen bestuurslid, is per direct teruggetreden. 
• Antonio, de penningmeester, zal zijn rol als bestuurslid neerleggen per 14 februari 2026. 

Met bijzondere dankbaarheid staan wij stil bij de inzet van de aftredende bestuursleden. Ieder 
heeft met betrokkenheid, zorg en toewijding bijgedragen aan de voortgang, continuïteit en 
gezondheid van SUN. Samen is gewerkt aan het versterken van de stichting en aan een 
zorgvuldige overdracht. Deze overgang markeert meer dan een organisatorische verandering; 
zij weerspiegelt de waarden die SUN dragen: gemeenschap, broederschap, kennisoverdracht en 
een liefde voor Het Urantia Boek als fundament, gericht op het gezamenlijke doel op de langere 
termijn voor onze gemeenschap. Ter inspiratie en verdieping van deze onderlinge verhouding 
wordt dit treffend verwoord in het volgende citaat uit Het Urantia Boek: 
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143:6.4 (1615.5) “Het thema van Jezus’ onderricht op de berg Gerizim was dit, dat hij wil dat 
alle mensen God zien als een Vader-vriend, juist zoals hij een broeder-vriend is. Telkens opnieuw 
prentte hij hen in dat liefde de hoogste verhouding is in de wereld — en ook in het universum — 
precies zoals waarheid de hoogste uitspraak is over het waarnemen van deze goddelijke 
betrekkingen.” 

Vanuit dit besef en dit vertrouwen zijn wij dan ook blij te kunnen delen dat er een volledig nieuw 
bestuur is gevormd. Dit enthousiaste team staat klaar om met frisse energie en een open houding 
een herstart te maken en de werkzaamheden van SUN voort te zetten, ten dienste van alle 
Nederlandstalige lezers van Het Urantia Boek. Het nieuwe bestuur zal zich verderop in deze 
nieuwsbrief nader aan u voorstellen. 

Moge het nieuwe bestuur — waarin ook één van de oprichters van SUN vertegenwoordigd is — 
met wijsheid, betrokkenheid en toewijding verder bouwen aan de missie van SUN. Met 
dankbaarheid en vertrouwen dragen wij een gezonde stichting over, en ter inspiratie voor deze 
nieuwe fase met nieuwe leiders delen wij hieronder een citaat uit Het Urantia Boek. 

195:9.4 (2082.9) De religie heeft wel nieuwe leiders nodig, geestelijke mannen en vrouwen die 
zich uitsluitend op Jezus en zijn onvergelijkelijk onderricht durven te verlaten. Als het 
Christendom zijn geestelijke zending blijft verwaarlozen, terwijl het in de weer blijft met sociale 
en materiële problemen, zal de geestelijke renaissance moeten wachten op de komst van deze 
nieuwe leraren van de religie van Jezus, die zich uitsluitend zullen wijden aan de geestelijke 
vernieuwing der mensen. 

Geschreven door: Het huidige bestuur  

 

Het nieuwe bestuur stelt zich voor 
 

Zoals eerder aangegeven door het aftredende 
bestuur, zal het nieuwe bestuur vanaf 1 januari door 
andere mensen worden gevormd. Onze eerste taak 
als nieuw bestuur is om Samantha, Evy en 
Antonio heel erg te bedanken voor het uitvoeren van 
de bestuurstaken in de afgelopen jaren, zoals het 
versturen van de nieuwsbrief, het onderhoud van de 
website en de organisatie van bijeenkomsten, zowel 
digitaal als fysiek samenkomen. Samantha, Evy en 
Antonio, dank jullie wel! 

Met ingang van 1 januari 2026 vormen wij 
voornamelijk met een team van drie vrouwen het nieuwe bestuur van de organisatie. We zijn 
ons al enthousiast aan het verdiepen in de taken en hoe wij daar verder vorm aan kunnen geven. 

Een van de accenten zal komen te liggen op de organisatie van fysieke bijeenkomsten. Wij willen 
ons inzetten om elkaar te ontmoeten en verbinding tot stand te brengen. Ondertussen zijn wij 
voor vragen bereikbaar en willen daar graag op ingaan. 

Karen Huigsloot – voorzitter, penningmeester 
karen@urantia.nl 
 
Anna Zeven – secretaris 
info@urantia.nl 
 
Marja Zwaan – vicevoorzitter, webmaster 
marja@urantia.nl 
 
December 2025 – Geschreven door het nieuwe bestuur 

https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-143-de-tocht-door-samaria
https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-195-na-pinksteren
mailto:karen@urantia.nl
mailto:info@urantia.nl
mailto:marja@urantia.nl
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Uitnodiging voor bijeenkomst lezers 
Urantia Boek in Nederland 

 
Op zondag 8 februari 2026 bent u van harte uitgenodigd voor een bijzondere bijeenkomst voor 
lezers van Het Urantia Boek in Wassenaar. Deze zondag bijeenkomst biedt een mooie 
gelegenheid om in een informele sfeer ervaringen, inzichten en persoonlijke inspiratie te delen. 
 
Wij zijn geen formele organisatie, maar een groep betrokken lezers die het waardevol vindt om 
elkaar regelmatig te ontmoeten. Al ruim twee jaar organiseren wij elk kwartaal kleinschalige 
bijeenkomsten op zondagochtend in Wassenaar. 
 
Tijdens deze bijeenkomsten staan de lessen van Jezus centraal. Het zijn Zijn woorden en daden 
die ons inspireren, uitdagen en richting geven. Samen verkennen we hoe we zijn oproep – “Ik 
ben de weg, volg mij” – kunnen begrijpen en toepassen in ons dagelijks leven. 
 
We bespreken alledaagse uitdagingen en delen hoe we daar geestelijk mee omgaan. Daarbij 
proberen we elkaar te bemoedigen en te ondersteunen op onze persoonlijke weg van groei. 
 
Let op: dit is géén studiegroep. Het Urantia Boek wordt niet ter plekke gelezen, maar dient wel 
als inspiratiebron en kosmisch referentiekader voor veel deelnemers. Regelmatig wordt er tijdens 
de gesprekken naar het boek verwezen. 
 
Naast de gesprekken is er ook ruimte voor sociale ontmoeting, onder het genot van koffie en 
een optionele lunch. 
 
! Datum: Zondag 8 februari 2026 
" Tijd: 10:30 – 12:30 (inloop vanaf 10:00 met koffie) 
# Optioneel: lunch na afloop 
$ Kosten: geen 
% Locatie: Wassenaar (adres wordt na aanmelding gedeeld) 
& Aanmelden wordt op prijs gesteld in verband met de locatie en de lunch. Iedereen is welkom  
 
– of u nu net Het Urantia Boek hebt ontdekt, al jarenlang lezer bent of gewoon nieuwsgierig 
bent. Uw aanwezigheid en bijdrage worden gewaardeerd! 
 
We kijken ernaar uit u te ontmoeten op zondag 8 februari! 
Met hartelijke groet, 
 
Ria Sprenger 
Anna Zeven 
Moria Habte 
Karen Huigsloot 
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' Aanmelden & informatie: 
 
Email: urantia@skpnet.nl 
Telefoon: 06 53 93 47 01 

Reflecties uit de Lage Landen 
 

 

Eindelijk begin ik weer een beetje te landen na een werkelijk onvergetelijke Urantia-conferentie. 
Het is zes jaar geleden dat ik er voor het laatst een bijwoonde. De laatste keer dat ik mijn 
prachtige Britse broeders en zusters in levenden lijve kon omhelzen was in 2019, en we weten 
allemaal hoe 2020 is verlopen. Hoe minder daarover wordt gezegd, hoe beter. En zo zijn we hier 
nu, zo’n zes jaar later: samengekomen op een verre plek met een vreemd klinkende naam, oude 
en nieuwe gezichten ontmoetend, terwijl de geest van goede kameraadschap de hele 
bijeenkomst doordrong. 

100:1.4 (1094.6) “De snelste manier voor een kikkervisje om een kikker te worden, is om ieder 
ogenblik loyaal als een kikkervisje te leven.” 

Dit was het motto van het weekend, maar de slogan van de organisatoren leek eerder te 
zijn: Improviseren, aanpassen, overwinnen! 

Ade verzorgde vermakelijke, boeiende en inspirerende workshops. Haar toekomst als Reversion 
Director is verzekerd! Samantha nam ons mee door het duizelingwekkende 
samenwerkingsverband van geestelijke krachten die samenspannen om onze bevrijding uit de 
boeien van het vlees te bewerkstelligen, terwijl ik mijn steentje bijdroeg door te reflecteren op 
de overeenkomsten en verschillen tussen ons en het trouwe kikkervisje. Gedurende het hele 
evenement namen alle deelnemers met enthousiasme deel. Zij waren zonder twijfel de echte 
sterren van het geheel. 

Zonder enige twijfel waren Fliura en Daniel uit Rusland 
degenen die de meest voorbeeldige toewijding toonden. 
Gezien het huidige politieke klimaat moesten deze twee 
toegewijde studenten van de leringen door drie 
verschillende landen reizen en deden zij er meer dan 
twee dagen over om de stad Leiden te bereiken. Daniel 
verzorgde de vertaling en Fliura sloot het evenement af 
met een supersonische klankafstemming die nog steeds 
in mij naklinkt! 

mailto:urantia@skpnet.nl
https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-100-religie-in-de-menselijke-ervaring
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Het evenement vond plaats in de stad Leiden, op ongeveer 
vijftien minuten met de trein ten zuiden van Amsterdam. Het 
was typisch Nederlands: grachten, boten, windmolens en 
volop goed eten en bier. Toevallig viel de conferentie samen 
met een lokaal festival, waardoor de hele stad was 
omgetoverd tot één groot themapark. Het nadeel daarvan 
was dat de lokale musea en kerken gesloten waren. Maar er 
was meer dan genoeg om onze hongerige ogen te 
verwennen. 

Als Ier vond ik dat ik het aan mijn land verplicht was om mijn 
broeders en zusters een beetje op het verkeerde pad te 
brengen door hen mee te slepen naar de lokale cafés en hen 
royaal te voorzien van zowel drank als vragen. Tijdens mijn ontmoetingen met de groep werd ik 
steeds herinnerd aan iets wat Jezus tegen Ganid zei: 

130:2.6 (1431.1) “Het kennismaken met je broeders en zusters, het kennen van hun problemen 
en leren hen lief te hebben, is de allerhoogste ervaring in het leven.”  

En ik heb oprecht genoten van de gelegenheid om tijd 
door te brengen met mijn broeders en zusters. Ik 
werd geïnspireerd door de vele gesprekken die we 
voerden, de ervaringen die we deelden, en door het 
geloof, de moed en de vriendelijkheid van iedereen. 

Eenmaal thuis aangekomen werd ik getroffen door 
een ongewoon gevoel van eenzaamheid. Ik denk dat 
het zo lang geleden was dat ik de kans had gehad om 
het brood te breken met mijn geestelijke broeders en 
zusters, dat ik was vergeten hoe goed het voelt om 
onder gelijkgestemden te zijn.  

Hopelijk hoef ik niet nog eens zes jaar te wachten voordat ik hen allemaal weer zie! 

Geschreven door Barry Culligan 

 

 
 
 
 

https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-130-op-weg-naar-rome
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Doneren 

Stichting Urantia Nederlandstalig is een organisatie van vrijwilligers die zich onbaatzuchtig 
inzetten voor de lezers van Het Urantia Boek. Ook onze stichting heeft financiële middelen nodig 
om haar activiteiten te kunnen bekostigen. Daarom vragen wij u, als u onze stichting een warm 
hart toedraagt, om een kleine donatie. 

U kunt uw donaties overmaken op: Rekeningnummer: NL82TRIO0781478189 (IBAN)/ BIC: 
TRIONL2U 

Ten name van: Stichting Urantia Nederlandstalig 

Alvast hartelijk dank voor uw donatie! 

Heeft u vragen over doneren of wilt u zeker weten of u donatie goed is ontvangen stuur ons een 
bericht via het contactformulier op onze website en kies het onderwerp doneren daarvoor! 

 

Stichting Urantia Nederlandstalig 
Website: www.urantia.nl 

 
E-mail: info@urantia.nl 

 
Het Urantia Boek aankopen: www.heturantiaboek.nl 

 
Het Urantia Boek online lezen:  https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/lezen 

 

Bestuur Stichting Urantia Nederlandstalig 
 
 

Voorzitter Samantha Nior samantha@urantia.nl 

Algemeen bestuurslid Karen Huigsloot karen@urantia.nl 
Penningmeester Antonio Schefer antonio@urantia.nl 
Algemeen bestuurslid Anna Zeven    info@urantia.nl 

https://www.urantia.nl/Informatie/Contact/
http://www.urantia.nl/
mailto:info@urantia.nl
http://www.heturantiaboek.nl/
http://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/lezen
mailto:samantha@urantia.nl
mailto:karen@urantia.nl
mailto:antonio@urantia.nl
mailto:info@urantia.nl

